
 

Hoi allemaal, 

Sommigen onder jullie wisten het al... Er is een uitstap gepland na het concert. 
We zijn in contact gekomen met de Gagel (via Greet Boeckx). 
Deze is te bewonderen in het natuurgebied waar Greet vrij goed bekend is. (Turnhout) 
Is wel wat speciaal want bloeit een zeer beperkte tijd van het jaar,  
maar is blijkbaar wel wondermooi. 
Als dit dan nog eens gekoppeld wordt aan een drank die best te smaken valt  
(decorbouwers verleden jaar hebben er al eens van mogen proeven),  
is het wel eens de moeite waard om dit te gaan bekijken. 
Daarom... 
Voor de liefhebbers – 31 maart is er voor ons de gelegenheid 
om dit natuurgebied te gaan bezoeken. 
We hebben een gids voor ons besteld die de interessantste plekjes met ons wil bezoeken. 
Hij staat aan het domein klaar om 14u om te vertrekken. Natuurlijk hebben we graag dat 
iedereen op tijd klaar staat en zeggen we om samen te komen aldaar om 13u. 
Er is dan eventueel al iets te drinken. 
De wandeling (ongeveer 4 km) duurt om en bij de 2 uur.  
Dit wil zeggen dat die man wel veel te vertellen heeft. 
Als we om 14u vertrekken met de wandeling zijn we om 16u terug aan vertrekpunt.  
Dan hebben jullie nog de kans om iets te nuttigen,  
want in principe gaat het domein dicht om 17u. 
Je merkt het... Geen DAGUITSTAP maar gewoon een gezellige wandeling voor de liefhebbers. 
Ik heb me alvast opgegeven en hoop een deel van het koor te kunnen bekoren tot deze uitstap. 
Laten jullie per kerende iets weten??? Zo kunnen we aan de gids laten weten  
met welk aantal we komen. 
De prijs – de gids kost ons 50 euro. 
Het vervoer is ieder voor zich, de drank ook. 
Dit betekent dat we die 50 euro delen door het aantal deelnemers.  
Hoe meer er zijn, hoe kleiner de prijs.... 
groetjes, 
Rudy 

 


